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Byodoin Tempel 

 

De Byodoin-tempel is een treffend voorbeeld van de 

boeddhistische Pure Land-architectuur. Samen met zijn 

tuin vertegenwoordigt de tempel het Zuivere 

Landparadijs.Byodoin werd aanvankelijk in 998 gebouwd 

als een toevluchtsoord voor de machtige politicus 

Fujiwara no Michinaga, niet als een tempel. 

Tetsugaku no Michi  

 

Het pad van de filosoof is vernoemd naar 

filosofieprofessor Nishida Kitaro van de Universiteit van 

Kyoto, die deze route als dagelijkse meditatie 

bewandelde. Een kronkelend pad in een landelijke wijk 

met uitzicht op een gracht, het is de perfecte plek voor 

een contemplatieve middagwandeling. 

Samurai & Ninja 

 

Dit gezinsvriendelijke belevingsmuseum zal iedereen 

bekoren die binnenkomt. Of je nu een samurai- en 

ninjafan bent, een krijgskunstenaar of een 

voorbijgaande interesse in de geschiedenis van Japan, 

er is voor elk wat wils. Deze ervaring biedt niet alleen 

een volledig rondleiding door het museum (in het 

Engels), maar ook geweldige activiteiten om van te 

genieten. 

Kiryu Teppanyaki  

 

Teppanyaki Kiryu is een Teppanyaki-restaurant op de 

19e verdieping van het "Hotel Granvia Osaka". Geniet 

van kwalitatief hoogstaand eten en de vakkundige 

prestaties van de chef-koks. Voor de gerechten worden 

uitsluitend hoogwaardige ingrediënten gebruikt. Het 

Black Wagyu-rundvlees wordt bereid met een speciale 

saus, die de sappigheid van het vlees vergroot. 

 

https://herfstreisjapan.club/ByodoinTempel.html
https://herfstreisjapan.club/Het%20Pad%20van%20de%20filosooffinal.pdf
https://herfstreisjapan.club/KYOTO%20SAMURAI%20en%20NINJA%20MUSEUM.pdf
https://herfstreisjapan.club/TeppanyakiDiner.pdf


1. Van Yamatokoizumi naar Byodoin Tempel 

 

 
 

 

Van Uji Station naar Byodoin te voet (550m) 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Van Byodoin naar Tetsugaku-no-michi 

 

 

3. Van Tetsugaku-no-michi naar Kiryu restaurant 

 

 

 

 


